
Jeannine Vermeiren

Al wie haar gekend heeft en genegen was nodigen we vriendelijk uit,
om afscheid te nemen in Rouwcentrum het Afscheid, Motbaan 1 te Lebbeke (Flor Hofmanslaan)

De bijzetting heeft plaats in het urnenveld op het kerkhof te Lebbeke.

Zij leeft verder in het hart van: 

Willy Dauwe                                                                                                                        

Greet en Marc Dauwe - De Smet                                                                                                              

                            haar echtgenoot

haar kinderen

François en Maria Vermeiren - Esselens, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Pierre en Josee Vermeiren - Van Nieuwenhuyzen, kinderen en kleinkinderen

Annie en François Vermeiren - Van Nieuwenhove, kinderen en kleinkinderen

Arlette en Rene Vermeiren - Tas, kinderen en kleinkinderen

Guido en Lutgarde Vermeiren - De Brucker, zoon en kleinkinderen

Luc,  en Katleen Vermeiren - Van Keer, kinderen en kleinkinderen

Maurice (†) en Hilde Dauwe - De Clerck , kinderen en kleinkind

                                                                                 

haar petekind

haar broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen , neven en nichten

De families Vermeiren - Dauwe - Ringoot - Van den Berghe.

echtgenote van Willy Dauwe

Geboren te Lebbeke op 18 mei 1943 en er thuis overleden op 28 oktober 2024.

Samenkomst in de wachtruimte van het Afscheid vanaf 10.15 uur.

Er is geen mogelijkheid voor een laatste groet te brengen, 
bewaar de herinnering aan Jeannine zoals jullie haar gekend hebben.

op dinsdag 5 november 2024 om 10.30 uur

                                                                                                                                                                                         Rouwcentrum Van Damme Pierre en Stef - 052 41 44 55

Condoleren via www.rouwcentrum-vandamme.be

Rouwadres: Langestraat 118 - 9280 Lebbeke    

Aan het eind van de weg aan de grens van je krachten
neemt God het kruis over...

Met dank aan Dokter Lien Declerck, huisartsenpraktijk Hap De Lente, familiehulp, 
thuisverpleging Don en team van Regiozorg
en in het bijzonder haar zussen en broers voor alle steun en zorg.


